basisschool

Hier zijn we weer met een nieuwe editie van het Kareltje.
Met groot en klein nieuws uit onze school.

Belangrijk bezoek
bij meester Jimmy

Eerste leerjaar
Juf Anne en Meester Jonas

ER EEM




De stadswacht kwam met een ploeg langs om de fietsen na te kijken en te graveren.
Lagere school Putkapel

NIEUWS SPORT REGID SLIMMER LEVEN BILLIE PODC

Joke Van den Berghe (9), vierde leerjaar, Wilsele

Eerste boek: De Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen, Andy Griffiths

Lievelingsboek: Harry Potter-reeks, JK. Rowling

"Nu ik in quarantaine zit, lees ik heel veel. En dat is leuk. Ik hou van spannende verhalen.
Hoe spannender hoe liever. Alle boeken van Roald Dahl heb ik verslonden. Matilda, De
GVR, het zijn echt veel boeken. Vorig jaar ben ik begonnen in Harry Potter. Ik bewonder de
schrijfster, omdat ze zoveel fantasie heeft. En zulke verhalen heeft kunnen bedenken. Dat
zou ik ook wel willen. Fantasy-boeken schrijven. Of mopjesboeken. Weetjesboeken. Die ga
ik vaak halen in de bibliotheek. Ik hou ook van Jommeke. Die strips kan ik blijven lezen.
Vioor mij is het begonnen met de grappige verhalen van De Waanzinnige Boomhut.
Sindsdien ben ik altijd blijven lezen. Tot s avonds laat als het moet. Ik vind het fijn om veel
te weten en veel te leren. En af en toe ook te griezelen.” (lacht)



Zoek een eenzame sok

Knip in de onderkant (aan de teen) van de Naai de oortjes dicht
sok, zo krijg je 2 oortjes

lzl

Van sok tot beest in | 1

Leg in elk oortje een knoop Vul de sok op Naai de onderkant Knip oogjes, mondje, tanden,... en kleef dit op je

met vulling van de sok dicht diertje. KLAAR

Regen en wind! Gure, koude dagen dan heb je tijd om van een eenzame sok een

N

monstersok of ander diertje te maken

Proficiat aan de

. leerlingen derde

& craad Putkapel.

Ze kregen een
boekenpakket voor
hun deelname aan de

tekenwedstrijd van Turnen bij juf Lina: de sportpieten
gooien de pakjes in de
| Marc de Bel schoorsteen, balanceren op de
: . . daken, rijden op het paard van
Juf Silke en juf Hilde Sinterklaas en zoveel meer!




Een les begrijpend lezen met het 4de, 5de en 6de leerjaar in Langveld. In gemengde
groepen lazen de kinderen een rap over het koningshuis. Aan de hand van het lied
maakten ze samen een stamboom over het koningshuis. Wanneer hun stamboom correct
was, mochten ze naar een andere klas om een gezelschapsspel te starten. Ze lazen de
speluitleg, losten vragen op over het koningshuis en verzamelden zoveel mogelijk
koningen. Degene met de meeste koningen was de winnaar.

vierde leerjaar juf Natalie

Creativiteit en fijne motoriek:
knippen en plakken
Juf Katrien - derde kleuterklas




In het derde leerjaar luisterden
we gedurende de voorleesweek
naar sprookjes, verhalen
waarvan we moesten zeggen of
ze 'waar' of 'niet waar' waren en
keken we naar vertelmomenten
van de voorleesclub.

We deden ook een blind-
boeken-date om zo nieuwe
leesinspiratie op te doen.
derde leerjaar
juf Valerie en juf Karen

Bezoek museum M - hands on

We brachten een bezoek aan het M-museum in Leuven. Na een rondleiding, waarbij
de focus vooral lag op het kijken naar details in afbeeldingen, voorgrond en achtergrond,
gingen we zelf aan de slag om een eigen kunstwerk te creéren. Bij het maken van dit
kunstwerk werden we geinspireerd door de verschillende elementen die we vanuit
de rondleiding hadden meegekregen

Zesde leerjaar
Meester Kristof




Letters maken met herfstmateriaal
derde kleuterklas - juf Katrien

Op vrijdag 19 november namen we met de klas deel aan het project ‘Expeditie Geluk' een online
event rond mentaal welzijn waar meer dan 50.000 schoolkinderen aan deelnamen. De kinderen
trokken samen op ontdekkingstocht in een virtuele wereld. Daar kregen ze doe-opdrachten om
hun mentaal welbevinden te versterken.

zesde leerjaar

Meester Kristof




De brief aan Sinterklaas van de derde
kleuterklas langveld is klaar en zoals je
kan zien op weg naar Spanje
derde kleuterklas juf Veronique

De verdrietige
koning

We zoeken een nieuwe
titel voor dit boek,
hierbij de suggesties van
de kinderen

Thema gevoelens

Tweede kleuterklas juf Anja

e



1K wil je vertelle

vhoeveel ier.min jé hou.

; Kaartjes voor oma en opa eerste
200000000 veel | .
je kaboutertje, kleuterklas Juf Shari

En oma's en opa's schreven massaal terug.
Heel fijn |

In het eerste leerjaar van Langveld werkten de kinderen
vakoverschrijdend aan een herfstproject. Het resultaat is een mooie
collage van alle werkjes.

Eerste leerjaar - juf Kristel
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Op vrijdag 19 november 2021 gingen de
kinderen van het vijfde en zesde leerjaar op
Expeditie Geluk! Expeditie Geluk is een
virtuele ontdekkingstocht waar we op een
speelse, interactieve manier kennis maakten
met vaardigheden en gewoontes die het
mentaal welbevinden of het ‘geluk’
versterken. Zeker in deze tijden een absolute
aanrader!

Derde graad putkapel
juf Silke, Charlotte en Hilde

Op maandag 29 november kwam er een Amerikaanse piloot
uit WO Il het verhaal van John C. Cowley vertellen aan de
kinderen van de derde graad. John C. Cowley is een
Amerikaanse jachtpiloot die heeft bijgedragen aan de
bevrijding van Europa. Hij kwam bengelend aan zijn
parachute neer, tegen de gevel van de bij de gemeentelijke
meisjesschool horende woning in Wilsele-Putkapel, nu onze
school; wat nu onze conciérgewoning is. Wij vonden dit een
heel leerrijke uiteenzetting en willen hierbij nog eens Bart
Robberechts bedanken.




Joepie, de sint is ons niet vergeten. Het was een gure koude dag maar de sint
bracht warmte en natuurlijk ook cadeautjes voor de klas




Op 3 december brachten Sint en Piet een bezoekje aan de kinderen van Langveld. Meer
nog, Sint bleef een nachtje logeren in de kamer die speciaal voor hem door de kinderen
werd gebouwd op het podium. In de namiddag genoten we allen samen (bubbelgewijs) van
een prachtige musical die speciaal voor deze gelegenheid door de kinderen van het 4e, 5e
en 6e leerjaar werd uitgevoerd.

Op 16 oktober bracht het 2de leerjaar Putkapel een bezoekje aan de tentoonstelling rond
mondzorg. De kinderen kregen van tandartsen in opleiding uitleg over hoe ze hun tanden gezond
kunnen houden. Als afsluiter brachten ze een bezoekje aan de bib van Leuven.

Wat een leerrijke uitstap!

Tweede leerjaar juf An en juf Pascale




