
"De laatste week van december sloten we een drukke periode af met allerlei sportieve,
uitdagende maar vooral gezellige activiteiten. We startten meteen goed met de

deelname aan de kerstloop. Daar eindigde het zesde leerjaar op de tweede plaats. Alle
deelnemers zetten zich voor de volle 100% in. Knap gedaan allemaal. 

Woensdag was het de openklasdag. De leerlingen presenteerden voor de ouders
tijdens een boekenmarkt hun boek op een creatieve manier. Hiervoor zetten ze ook

hun ICT-skills in want zij leerden een QR-code aanmaken. De aanwezige ouders keken
vol bewondering toe en zagen dat het heel goed was. Dikke pluim!

De dag nadien leefden we ons uit op de rolschaatspiste in Hal-5. En uiteraard kon een
warme chocomelk en een wafel niet ontbreken. 

Ons kerstontbijt mocht ook niet ontbreken op de agenda. Samen genieten van een
heerlijke maaltijd in gezelschap van de kerstman. Altijd gezellig, toch?

Op maandag 9 januari kwam de politie langs. Zij brachten ons een demonstratie met
de politiehonden. Ondanks de koude was het een leerrijke ervaring. "




Derde graad 



Knutseltip 

Verloren sokken



Iedereen heeft er wel eentje in huis liggen, een eenzame sok. 
Je kan ze gebruiken om een vogel of ander diertje van te maken.   

Hoekenwerk in eerste leerjaar: koud en donker: 
WINTERTIJD



Naar aanleiding van onze subsidie vanuit Stad
Leuven met het project ‘Kom op voor je wijk’

werden er reeds een aantal werken uitgevoerd.
Na het ‘proper’ maken van de grote plantenbak

plaatste de school een aantal kleine
plantenbakken die in het voorjaar

gevuld zullen worden.
Daarnaast werd de plantzone in de heemtuin

afgebakend door een mooi schapenhek in
kastanjehout. Hier komen plantenbakken

 per klas alsook een tuinberging met 
aansluitend een kippenren.

Tot slot plaatse Joene (www.joenes.be) een
schitterend blote-voeten-pad in robiniahout.

Uiteraard moet dit nog opgevuld worden. 
Plezier verzekerd!

Nog veel werk voor de boeg maar alles krijgt
stilaan vorm.




Dankzij de samenwerking met ‘Wonen en werken’ werd onlangs de rand van de
zandbak gedeeltelijk vernieuwd. Dikke merci aan de werkmannen van ‘Wonen en

werken’. De kinderen gaan hier heel blij mee zijn. Joepie!

http://www.joenes.be/


Op dinsdag 20 december deden wij mee met de 
Kerstloop in Leuven.

Het was puffen en zwoegen, maar we 
behaalden de 2de plaats!

Joepie!





Spitter, spetter, spat, wij leren over het bad. 
Popjes wassen kunnen wij, de waterbak dat maakt ons blij. 
Stappen door de verf, hop hop hop en dan de voetjes in het sop.
Eerste kleuterklas  



De Sint kwam samen met zijn pieten op bezoek op school en in de klas. Dat was een fijne dag.
In het 2de leerjaar zaten alleen maar brave kindjes, want ze kregen een heleboel cadeautjes!
Nadat de Sint terug vertrokken was, werd er dan ook volop gespeeld met alle leuke spelletjes.

Dankjewel Sinterklaas!


​

Tweede leerjaar 

De kinderen van het 2de leerjaar in
Putkapel knutselden en schreven een

kerstkaartje voor elkaar. De juffen
deden ook mee 🙂

Ze leerden ook hoe ze het adres van
de ontvanger en de verzender correct
op de briefomslag moesten schrijven.
Ook de postzegel werd op de juiste

plaats gekleefd.
Weet je wat het extra leuk maakte?
Niemand wist van wie hij of zij een

kaartje mocht ontvangen in de
vakantie! 

Dat was spannend afwachten telkens
als de postbode langskwam.






Kinderkuren
In november gingen de activiteiten van KinderKuren van start. 
De heemtuin en grasvelden van onze school kwamen uitstekend tot hun recht in
de workshop Bushcraft. 
In deze workshop van Woodkid vzw, leerden de kinderen allerlei vaardigheden,
die je op een echte survivalreis moet bezitten. Zoals sjorren, en vuur maken met
een vuurstick. 




De andere kinderen in de opvang leerden ondertussen haken. 
Met hun gehaakte lintjes versierden ze theelichthouders. 


